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Erediensten 

      Januari 
 

Zondag    7  Hoek ds. Saskia Ketelaar    10.30 uur 

     Nieuwjaarsbegroeting   

zondag   14  Hoek mevr. Margreet Lucasse  10.00 uur 

       

Zondag   21  Hoek ds. Saskia Ketelaar    10.00 uur  

     Dienst van Schrift en tafel  

Zondag   28  Hoek   pastoraal werker Peter Morée 10.00 uur 

       

      Februari 
 

Zondag    4  Hoek ds. Saskia Ketelaar    10.00 uur 

     Zondag werelddiaconaat 

Zondag   11  Hoek ds. Saskia Ketelaar    10.00 uur 

  

Zondag   18  Hoek ds. Pieter Overduin    10.00 uur 

     1e zondag 40 dagentijd   

Zondag   25  Hoek ds. Wim Jansen    10.00 uur 

     2e zondag 40 dagentijd   

 

      Maart 
 

Zondag    3  Hoek ds. Saskia Ketelaar    10.00 uur 

     3e zondag 40 dagentijd / Biddag    



Pastorale gedachte 

 

Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!  

Een tekst uit Jesaja 63 vers 19b. 

  

Deze tekst is mij het meest bijgebleven in de Adventtijd.   

Ik heb er ook over gepreekt op 24 december in Hoek. “Verwacht 

de komst van des Heren” (NLB 439).  

Het is het verwachten, het herdenken daarvan van de komst van 

Jezus Christus naar de aarde.  

De geboorte als mens en als God met een moeder die door God 

is uitgekozen.  

Naar de wereld gekomen om ons te redden. 

De hemel scheurde open om Gods belofte te vervullen.  

Nog steeds kunnen we om alle ellende in de wereld het met Je-

saja uitroepen: “Scheurde U maar de hemel open om af te 
dalen!” God, grijp toch in in de oorlogen in Oekraïne en Israël! 

God waarom grijpt U niet in? Ja, God laat nog veel gebeuren, 

maar voor hoelang nog?  

De belofte dat Jezus terug zal komen, daar geloven we toch in? 

De Bijbel zegt dat niemand de datum weet wanneer de Messias 

Jezus zal komen.  

Zelfs Jezus zelf weet het niet, alleen God de Vader.  

We moeten volhouden en verwachten dat de hemel opnieuw 
open zal scheuren. Niet afwachten, maar verwachten.  

Afwachten is: we zullen wel zien. Verwachten is: we gaan het 

zien!  

De komst van Jezus Christus naar de aarde werd vanaf het begin 

al door God aangekondigd.  

Het kerstverhaal is natuurlijk dat de hemel opengegaan is en 

God is afgedaald.  



Maar opnieuw zal de hemel opengaan. “Pas op, wees waakzaam, 

want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen”, zegt Jezus in 

het evangelie.  

Maar het gaat er niet alleen om de tekenen te zien die vertellen 

dat dit moment nadert.  

Het gaat erom ze te herkennen.  

Jezus gebruikt het beeld van de vijgenboom die uitloopt en zo een 

teken is van de komende zomer.  

Als we echt zouden hopen op de vernieuwing van onze wereld, 

dan zouden we er niet naast kunnen kijken, zelfs al zouden we het 

willen: 

Dan worden blinden de ogen geopend, 

de oren van doven worden ontsloten. 

Verlamden zullen springen als herten, 

de mond van stommen zal jubelen: 

waterstromen zullen de woestijn splijten, 

beken de dorre vlakten doorsnijden. 

Het verzengende land wordt een waterplas, 

dorstige grond wordt waterrijk gebied; 

waar eenmaal jakhalzen huisden, 

maakt dor gras plaats voor riet en biezen (Jesaja 35,5-7). 

Jezus zegt tegen ons: Dut niet in.  

Geloof dat de hemel weer open zal gaan en Hij zal terugkeren naar 

de aarde.  

Als kind geboren, geleden, gestorven en begraven.  

Maar... opgestaan, teruggegaan naar Zijn Vader, waar vandaan Hij 

weer komen zal.  

Het is de bemoediging die ik altijd in het pastoraat zal meegeven 

aan mensen in allerlei situaties.  

Mensen die zich zorgen maken over wat we nog mee gaan maken, 

wat onze kinderen en kleinkinderen nog mee moeten gaan maken. 

 



Het is de kracht waaruit we kunnen leven in de wereld van van-

daag.  

Het is Het licht tegenover alle duisternis die ons uit het lood kan 

slaan. Maar hoop op God. 

We zullen wel zien, nee, we verwachten Zijn Zoon. God zal de 
hemel opnieuw openscheuren en Zijn Zoon zal afdalen! 

En verder geeft Hij ons de belofte: Zie ik ben bij u, alle dagen. 

Een nieuw jaar ligt voor ons, wat zal het ons brengen?  

Laten we elkaar ook dit jaar verder opbouwen en bemoedigen in 

het geloof, samen op weg als 2 gemeenten naar een eenheid en 

de lofzang gaande houden, totdat Hij komt!  

Wilt u daarover nog eens doorpraten of over iets anders, 

schroom niet om mij te benaderen.  

U vindt mijn gegevens in dit blad.   

     

Peter Morée                             



Vanuit de kerkenraad.  

 

Samenwerken of samen werken! 

Ofwel hoe een spatie in een tekst soms grote invloed kan hebben 

op de betekenis. 

Dit geldt ook voor samenwerken of samen werken. Daar zit een 

wereld van verschil tussen: zonder spatie ben je één team met één 

doel, maar met een spatie werk je tegelijkertijd, maar niet aan 

hetzelfde of met hetzelfde doel. 

 

In 2023 hebben beiden Protestantse Gemeenten, PG Hoek en PG 

Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, stappen gezet om tot samenwer-

ken te komen.  

Een bijzondere beleving voor eenieder van ons, als gemeentelid, 

als kerkenraadslid en alle overige betrokkenen. Er is heel wat werk 

aan vooraf gegaan sinds de start van de verkennende gesprekken 

begin 2022.  

 

April 2023 heeft de kerkenraad van de PG Hoek het verzoek van 

de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil om als gastgemeente te mo-

gen ‘kerken’ volmondig gehonoreerd. Dankbaar denken we terug 

aan de welkomstdienst, een feest van herkenning en erkenning 

voor ons allemaal, en in het bijzonder een nieuwe vierplaats voor 

de gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.  

 

Samen ‘kerken’ maar tegelijkertijd organisatorisch nog twee zelf-

standige protestantse gemeenten ieder met de daarbij behorende 

verantwoordelijkheden. In 2023 zijn er meerdere momenten ge-

weest dat we u als gemeenteleden hebben bevraagd op de inhoud 

van de samenwerking en u gevraagd om uw aandachtspunten en/

of verlangens met ons te delen. 

 

 

  



Prachtig was het om te horen hoeveel begrip en steun er door de 

gemeenteleden is terug gegeven aan de kerkenraden. Nieuwe 

energie om ons gezamenlijk pad verder uit te stippelen en in te 

vullen naar de stip op de horizon nl. de voorgenomen fusiedatum 

per 1 januari 2025 tot een nieuwe protestantse gemeente.  

 

Als gezamenlijke kerkenraden schrijven we nu in de periode de-

cember 2023 dat de verdere integratie op een natuurlijke en mooie 

manier plaats vindt.  

Je zou kunnen zeggen bovenstaande tekst is een terugblik op onze 

periode van samenwerken zonder spatie. 

  

Voor ons ligt nu de uitdaging van samen werken met spatie. 

En hier is in feite ook al inhoud aan gegeven met name vanaf ‘de 

werkvloer’ door gemeenteleden/kerkenraadsleden die enthousiast 

deelnemen in meerdere commissies, stuurgroep etc. Daarnaast 

schuiven dienstroosters, lectoren, kosters ook verder in elkaar van-

uit een respectvolle houding naar elkaar toe. Natuurlijk zijn er nog 

zaken te regelen en daar is volop aandacht voor, de meeste spelen 

zich overigens af op het vlak van een fusie voor te bereiden en vol-

gens de daarbij behorende regels uit te werken.  

 

Met ieders medewerking en inzet van tomeloze energie gaat dit 

ons allen lukken. Alvast hartelijk dank voor al wat mede dankzij 

jullie allemaal al is gerealiseerd in de achterliggende periode.  

 

Wij zien uit naar het jaar 2024, samen werken aan een nieuwe 

toekomst.  

 

Voor u allen een gezond en inspirerend 2024. 

 

Met vriendelijke groet namens de gehele kerkenraad. 

 

 



Rooster van aftreden. 

Verlengen van ambtstermijnen van kerkenraadsleden Mieke Ver-

planken en Paul Koelewijn. Per 1 september 2023 is de 1e ambts-

termijn van onze diakenen Mieke Verplanken en Paul Koelewijn 

verstreken volgens het vastgestelde rooster van aftreden versie 

2020. Dit rooster is vastgesteld op basis van de in juni 2018 nieuw 

aangetreden kerkenraad. Ambtsdragers zijn na het verstrijken van 

hun 1e termijn terstond herkiesbaar conform de kerkorde middels 

ordinantie 3.7.1, ondersteund door artikel 2.5 van de eigen plaat-

selijke regeling.  

Mieke Verplanken en Paul Koelewijn hebben zich in de kerken-

raadsvergadering van september 2023 herkiesbaar gesteld. U als 

gemeenteleden bent in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te 

doen voor beide vacatures tot  

1 december 2023. De kerkenraad heeft in de kerkenraadsvergade-

ring van  

6 december vastgesteld geen reacties te hebben ontvangen en 

daardoor zijn Mieke Verplanken en Paul Koelewijn opnieuw be-

noemd. Naast onze felicitaties aan beiden spreken we onze dank 

uit voor hun inzet in de achterliggende periode en zien met ver-

trouwen uit naar een goede samenwerking in de  

toekomst. 

 

Gemeentemorgen zondag 3 december 2023. 

Aansluitend aan de eredienst van zondag 3 december jl. was er 

weer een gezamenlijke gemeentemorgen. In deze gezamenlijke 

gemeentebijeenkomst heeft u als gemeentelid opnieuw kennis 

kunnen nemen van het stappenplan najaar 2023 tot 1 januari 

2025. In dit formele proces is de 1e stap het ‘apart kennen en ho-

ren van de gemeenten’ over het samengaan van de gemeenten. 

Ada Dieleman, voorzitter kerkenraad PG Hoek, opende de bijeen-

komst en vervolgens hebben we afzonderlijk per gemeente geïn-

ventariseerd hetgeen nog nodig is om tot een nieuwe gemeente te 

komen.  



Hierbij zijn er drie vragen voorgelegd aan alle aanwezige gemeen-

teleden: 

Hoe ervaarde u het afgelopen halfjaar? 

Wat is nodig voor een inspirerende gemeente? 

Stel dat we samengaan, wat verdient dan nog de aandacht? 

 

Na afloop hebben we gezamenlijk de resultaten uit de gemeente-

gesprekken met elkaar mogen delen en dat was een waar genoe-

gen. 

Als kerkenraden zijn we dankbaar en blij met zoveel positieve en 

instemmende geluiden vanuit beider gemeenten en de daarbij be-

horende oproep vanuit de gemeenten om op de ingeslagen weg 

verder te gaan. Van beide afzonderlijke bijeenkomsten zijn versla-

gen opgemaakt en deze worden in de afzonderlijke kerkenraads-

vergaderingen op 9 januari 2024 besproken en vastgesteld. Die-

zelfde avond is er aansluitend een gezamenlijke kerkenraadsverga-

dering om de verslagen met elkaar te delen en afspraken te ma-

ken over het vervolg. 

De input vanuit met name ‘de geeltjes’ van de PG Hoek en de 

voorstellen vanuit de PG  PSS worden onderdeel van het vervolg-

traject. 

 

Als kerkenraden spreken we onze dank uit voor deze inspirerende 

gemeentemorgen en de steun die we elke keer opnieuw van u 

meekrijgen in dit toch wel bijzonder traject.  

 

Wij houden u op de hoogte van de komende stappen en ontwikke-

lingen. 

 

 



Begrotingen 2024, kerkbeheer en diaconie. 

In de kerkenraadsvergadering van 6 december 2023 zijn de con-

cept begrotingen 2024 van kerkbeheer en diaconie geagendeerd. 

Na een mondelinge toelichting zijn deze aansluitend vastgesteld. 

Middels het administratieve systeem FRIS zijn deze nu beschik-

baar ter beoordeling door het CCBB. Na de schriftelijke bevesti-

ging met eventuele bijbehorende adviezen zullen we de complete 

begrotingen meesturen met een volgende nieuwsbrief. 

 

 

Kerkbalans 2024. 

Als college van kerkrentmeesters hebben we een vooroverleg ge-

had met onze collega’s van de PG Hoek. Daarbij hebben we af-

stemming gezocht over hoe de actie kerkbalans 2024, als afzon-

derlijke zelfstandige gemeenten, in te vullen inclusief bijbehoren-

de communicatie. We hebben elkaar ook hier weer gevonden en 

binnenkort zal de gebruikelijke enveloppe inclusief bijbehorende 

toelichting op de uitnodiging tot deelname aan actie Kerkbalans 

2024 u bereiken. Wij rekenen graag op uw deelname. 

 

Pastoraat.  

Welkom op het Groot Huisbezoek!  

Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe gezichten in de kerk 

leren kennen maar kennen we ook elkaars verhaal? Tijdens een 

groothuisbezoek komen we in een huiskamer met ongeveer tien 

gemeenteleden samen. We ontmoeten elkaar in informele sfeer. 

We gaan met elkaar rond een thema in gesprek en delen met el-

kaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ge-

loof. Als we daarna verder gaan, merk je dat er iets nieuws is ont-

staan: een nieuw inzicht, inspiratie of moed en verbondenheid. 

Wat een verrijking voor jezelf en onze gemeenten!  

 

 



Het onderwerp én het tijdstip wordt met de gastvrouw/gastheer 

afgesproken. We denken aan het volgende:  

 • Zou ik niet van harte zingen? Welke muziek helpt ons te gelo-

ven?  

    Het is moeilijk kiezen tussen Gospels en Bach. 

 • Het loflied van Hanna en Maria. Wie zijn ze en wat zingen ze? 

 • Wat hebben ze ons toch wijs gemaakt?! Veranderende ideeën   

over God en geloof  

•  Groen geloof. Over nieuwe theologische ideeën in onze crisis. 

 • De spiritualiteit van Etty Hillesum  

 

In de zondagsbrief zal telkens staan welk groothuisbezoek aan de 

beurt is.  

U mag in de buurt wonen maar dat hoeft zeker niet.  

Kies vooral wat uw interesse heeft! Aanmelden bij de dominee, 

want bij grote belangstelling wordt het onderwerp zeker herhaald!  

 

Voorlopige data en tijden: woensdag 17 januari 2024, 14.00 uur  

woensdag 21 februari 2024, 20.00 uur  

woensdag 20 maart 2024, woensdag 17 april 2024 

woensdag 15 mei 2024, 14.00 uur 

 

DE HOEKSTEEN NOVEMBER 2023.  
Op de website van de PG Hoek (www.pknhoek.nl) vindt u de nieu-

we editie van de Hoeksteen 2023-2024 in digitale vorm.  

Met veel inhoudelijke informatie over de PG Hoek en ook stukjes 

over de samenwerking. Zeer lezenswaardig. 

 

Met een hartelijke groet. 

Kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. 

http://www.pknhoek.nl


Hoe de weg ook gaan zal 

Hij heeft alles in Zijn hand 

 

als het nieuwe jaar 

nog gehuld is  

in de mist 

 

als dat wat 

komen gaat 

voor ons 

nog verborgen is 

 

Hij weet de weg al 

en loopt met ons mee 

wat de toekomst 

ook zal brengen 

 

Hij laat je  

niet alleen 

(Liefwoord) 

 

Namens de redactie wensen we jullie: 

Een gelukkig nieuwjaar vol liefde, warmte en tijd voor el-

kaar. 



Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2024 gaat van start!   
 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; 

door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun 

leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt 

ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? 

 

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In 

de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek 

van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten 

zien van de waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. Heel 

graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdie-

ping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en 

voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samen-

leving die onze steun nodig hebben.  

 

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm 

en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsfor-

mulier ruimhartig in. In de eerste weken van januari haalt een vrij-

williger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal over-

maken op NL37 ABNA 0481542620 t.n.v. <Protestantse Gemeente 

Ph-SvG-Slk onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.  

 

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te ge-

ven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen.  





Gemeentebijeenkomst zondag 3 december 2023,  
aansluitend aan de eredienst 

 

Uitkomst van de drie vragen bij de koffie. 

Er worden 3 vragen voorgelegd: 

 

Hoe ervaarde u het afgelopen halfjaar? 

Wat is nodig voor een inspirerende gemeente? 

Stel dat we samengaan, wat verdient dan nog aandacht? 

 





 



Collecten januari en februari 
7 januari 

Voedselbank Zeeuws Vlaanderen 

In Zeeuws Vlaanderen ondervinden veel gezinnen of alleenstaan-

den gevolgen van de groeiende armoede.  

Onvoldoende voedsel is vaak één van die gevolgen.  

Dit kan leiden tot sociale problemen maar ook tot schade aan de 

gezondheid.  

De Stichting Voedselbank Zeeuws Vlaanderen helpt elke week hon-

derden mensen in de gemeentes Terneuzen, Hulst en Sluis met het 

verstrekken van voedselpakketten.  

Naast de bevoorrading vanuit het verdeelpunt in Tilburg zijn zij af-

hankelijk van particulieren , instellingen, leveranciers, organisaties 

en de vrijgevige burger. 

Help jij ook mee in de strijd tegen armoede?  

 

14 januari 

Kerk in actie binnenlands diaconaat 

Samen tegen armoede 

Armoede is een groeiend probleem in Nederland.  

Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. 

Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, 

gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. 

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedsel-

pakketten voor de Voedselbank.  

Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulp-

Maatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorko-

men dat ze daarin terechtkomen. 

Met de campagne Samen tegen armoede van het programma Dia-

conaat van Kerk in Actie draag je eraan bij dat mensen in armoede 

er niet alleen voor staan. Help je mee? 

 



21 januari 

Havenevangelisatie 

Levend water 

Zeelui zijn vaak twee tot negen maanden aaneengesloten van 

huis en familie weg. Velen weten niet van dit harde zeemansbe-

staan af. Maar de zeelieden worden door ons niet vergeten! 

De naam Levend Water is gekozen met de gedachte aan de zee 

en aan de Bijbel. In Johannes 7 : 38 staat: Wie in Mij gelooft, zo-

als de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn bin-

nenste vloeien. En in Openbaring 22 : 1 staat geschreven: Hij liet 

me een rivier zien met water dat leven geeft. Daarom willen we 

de mannen en vrouwen die de zeeën bevaren wijzen op het Le-

vende Water, Jezus Christus! 

We bieden geestelijke ondersteuning op de schepen door een 

luisterend oor, gesprek, gebed, Bijbelstudie en vriendschap. 

We ondersteunen de zeelieden bij ziekenhuisopname. We helpen 

bij het contact leggen met hun gezin thuis. Als er geld verstuurd 

moet worden, brengen we ze naar een gelegenheid waar dat kan. 

Aan christenen bieden we de mogelijkheid om een kerk en/of 

dienst te bezoeken. 

In de winterperiode delen we mutsen, sjaals en kerstpakketten 

uit. Zo staan we hen met woord en daad bij. 

 

28 januari  

ZWO Delta voor Colombia 

Kom in actie voor Colombia. Een land waar het verschil tussen 

arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende 

burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de 

recente vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk 

geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelin-

gen achtergesteld worden. Kom samen met Colombianen in actie 

om kinderen en christenen te leren hoe samenleven ook anders 

kan. 

  



4 februari  

Werelddiaconaat Bangladesh 

 
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen 

overstromingen.  

In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast 

vechten.  

Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder 

klimaatverandering. 

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering.  

Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, 

regen valt onregelmatiger en de  stijgende zeespiegel zorgt voor 

verzilting van landbouwgrond.  

Boeren hebben grote moeite om te overleven. 

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan kli-

maatverandering.  

Zo leren ze bijvoorbeeld om gewassen op een baboegeraamte bo-

ven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet 

wegrotten.  

Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en 

evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 

 

 



11 februari 

Stichting bootvluchteling 

 
Na de voltooiing van de bouw van de muur in Evros, op de grens 

tussen Griekenland en Turkije in 2014, staken veel vluchtelingen 

uit Afghanistan, Irak en Syrië met bootjes de Egeïsche Zee over. 

Zij probeerden vanuit Turkije de Griekse eilanden Lesbos en Sa-

mos te bereiken.  

Vooral in 2015 werd deze route veel gebruikt: toen bereikten ruim 

een miljoen mensen Zuid-Europa over zee.  

Inmiddels is dit aantal flink gedaald, naar zo’n 123.000 in 2021 en 

zo’n 159.500 in 2022. 

Sinds 2017, nadat de EU-Turkije deal tot stand was gekomen, rei-

zen meer en meer mensen vanuit Noord-Afrika per boot de Mid-

dellandse Zee over.  

Met name vanuit Libië, Tunesië en Algerije steken zij de zee over 

richting Italië en Griekenland.  

Onder hen bevinden zich vluchtelingen maar ook veel migranten. 

Recent zien we ook dat steeds meer vluchtelingen en migranten 

de oversteek maken naar Spanje en de Canarische Eilanden van-

uit landen als Marokko.  

 

 

 

 

 

https://www.unhcr.org/nl/media/begrippenlijst/vluchtelingen/
https://www.unhcr.org/nl/media/begrippenlijst/migranten/


18 februari 

Kerk in Actie 

Omzien naar gevangenen 

 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 

korte of langere gevangenisstraf uit.  

Jezus vraagt ons niet te oordelen maar barmhartig naar hen om te 

zien.  

Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs patiënten en hun familie 

een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie onder-

steunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevange-

nen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens detentie, 

maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld specia-

le herfstkampen.  

Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar 

hun gedetineerde ouder – het gaat vrijwel altijd om vaders- meer-

dere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten 

doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even iets van het echte 

gezinsleven kunnen beleven. 

 







Overleden 
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Dhr. P.J. Bouman 

Regentenstraat 15  4541EZ Sluiskil 

 

 

 

 

 

Collectebonnen. 
 

Graag attenderen wij u nogmaals op de mogelijkheid en de 

procedure voor het aankopen van collectebonnen. 

 

Gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil die 

collectebonnen willen bestellen boeken het bedrag (steeds in een 

veelvoud van € 20, een vel/blad bevat 20 bonnen van € 1,00) als 

volgt over: 

 

- totaalbedrag in veelvoud van € 20 op bankrekeningnummer  

           NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK PG Hoek, 

 

- onder vermelding van uw woonadres bij omschrijving. 

 

Onze scriba, Bart Kindt, zorgt vervolgens voor de uitlevering van                                

 uw collectebonnen. 



 

Predikant:    vacant 

Privacyverklaring 
 

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.  

Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en 

werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan 

is vastgelegd in de Privacyverklaring die u bij de kerkenraad kunt 

opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrige-

ren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering sturen naar 

      ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl . 

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de 

Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:  

   redactieschakel@zeelandnet.nl 
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is 

opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.  

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 

inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.  

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 

vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.  

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo 

mogelijk de meisjesnaam erbij.  

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen 

haakjes de woonplaats te vermelden. 

 

 

De adressen zijn: 
Zorgsaam Ziekenhuis  de Honte Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    Corneel Heymanlaan 10  9000   Gent (B)  

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent (B) 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Canadalaan 58   4551 AL  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen  Leeuwenlaan 40  4532 AG Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Ter Walle    Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


