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Nieuwsbrief November 2023. 
 
Op weg naar één nieuwe gemeente, van samenwerken naar samengaan. 
Beste gemeenteleden van Philippine, Sluiskil, Sas van Gent en Hoek. 
We zijn al aardig gewend aan elkaar en we horen positieve geluiden, wat heel 
fijn is. Maar om samen één gemeente te vormen moeten we, volgens de 
kerkorde, ook nog door een formeel proces. De eerste actie daarvoor is op 
zondag 3 december 2023. Na de dienst zal het eerste kopje koffie met uw eigen 
gemeenteleden gedronken worden en het tweede weer gezamenlijk, zoals we 
al sinds april gewend zijn. Graag willen we weten of u akkoord gaat met een 
voorbereiding tot samengaan = fusie van de gemeenten.  
Wat is er volgens u nodig om tot één gezamenlijke gemeente te komen.  
Het hele (officiële) proces zal zichtbaar op papier te zien zijn.  
We hopen u ook op 3 december a.s. te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Albert van Leeuwen (voorzitter kerkenraad Philippine-Sluiskil-Sas van Gent)  
en Ada Dieleman (voorzitter kerkenraad Hoek) 
 
Lessons and Carols 2023 in Hoek. 
Een vesperdienst waarin lezingen (lessons) en liederen (carols) elkaar 
afwisselen. Op zondag 10 december a.s. met medewerking van koor ASAF uit 
Axel. Aanvang 19.00 uur / kerk open 18.45 uur in bij de Protestantse Gemeente 
te Hoek aan de Langestraat 6. U bent van harte uitgenodigd en welkom. 
 
Lessons & Carols 2023 in Philippine. 
Dienst van lezingen en Liederen. 
In samenwerking met de RK Elisabethparochie gaat deze door op zondag  
17 december a.s. om 15.00 uur in de RK kerk van Philippine met medewerking 
van het Zeeuws Vlaams kamerkoor onder leiding van Pascal Lestaeghe met 
Erwin Neve op het orgel.  
Peter Morée zal samen met ons de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van 
Gent-Sluiskil vertegenwoordigen. U bent van harte uitgenodigd en welkom. 
 
Eindejaarscollecte 2023. 
Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als 
gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, 
diaconaat en pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, laten we ons inspireren door 
Gods woord, en zien we om naar elkaar. De kerk van Christus is een kleurrijke 
kerk. In alle talen en in alle culturen klinkt Gods blijde boodschap van geloof, 
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hoop en liefde. Die veelkleurigheid daagt ons uit om samen op te trekken, in 
onze eigen gemeente én wereldwijd met andere gelovigen. We zoeken elkaar 
als volgelingen van Jezus en reiken elkaar de hand. Samen zijn we krachtige 
getuigen van Gods goedheid in de wereld. Het jaarthema van de Protestantse 
Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, daagt ons als 
gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen 
omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. In het 
nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en 
trouw. Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële 
bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. 
Maak uw bijdrage over via internetbankieren. Hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid en steun!  
 

Voortgang verkoop orgel kerkgebouw Philippine. 
Donderdag 23 november jl. is door de Fa. Nijsse uit Wolphaartsdijk het orgel 
gedemonteerd en vervolgens getransporteerd naar hun werkplaats.  
Op verzoek van de koper wordt nog een aantal orgelpijpen toegevoegd en 
verhuist aansluitend naar de Veluwe. De koper is een particulier met een grote 
woongelegenheid waar hij het orgel dan vervolgens laat opstellen om daar zelf 
te kunnen spelen. 
 
Begroting 2024 kerkbeheer en diaconie. 
De concept begrotingen worden in de kerkenraadsvergadering van woensdag  
6 december a.s. besproken en vastgesteld. Aansluitend zijn deze beschikbaar 
voor de CCBB voor een controle en beoordeling. Ook zullen wij de 
gemeenteleden middels een nieuwsbrief december 2023 op de hoogte stellen. 
 
Pastoraat. 
Welkom op het Groot Huisbezoek!  
Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe gezichten in de kerk leren kennen 
maar kennen we ook elkaars verhaal? Tijdens een groothuisbezoek komen we 
in een huiskamer met ongeveer tien gemeenteleden samen. We ontmoeten 
elkaar in informele sfeer. We gaan met elkaar rond een thema in gesprek en 
delen met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en geloof. 
Als we daarna verder gaan, merk je dat er iets nieuws is ontstaan: een nieuw 
inzicht, inspiratie of moed en verbondenheid. Wat een verrijking voor jezelf en 
onze gemeenten!  
Het onderwerp én het tijdstip wordt met de gastvrouw/gastheer afgesproken.  
 
We denken aan het volgende:  
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• Zou ik niet van harte zingen? Welke muziek helpt ons te geloven?              
   Het is moeilijk kiezen tussen Gospels en Bach.  
• Het loflied van Hanna en Maria. Wie zijn ze en wat zingen ze?  
• Wat hebben ze ons toch wijs gemaakt?!  
   Veranderende ideeën over God en geloof  
• Groen geloof. Over nieuwe theologische ideeën in onze crisis.  
• De spiritualiteit van Etty Hillesum  
 
In de zondagsbrief zal telkens staan welk groothuisbezoek aan de beurt is.  
U mag in de buurt wonen maar dat hoeft zeker niet.  
Kies vooral wat uw interesse heeft!  
Aanmelden bij de dominee, want bij grote belangstelling wordt het onderwerp 
zeker herhaald!  
Voorlopige data en tijden:  
woensdag 13 december 2023, 14.00 uur  
woensdag 17 januari 2024, 14.00 uur  
woensdag 21 februari 2024, 20.00 uur  
woensdag 20 maart 2024,  
woensdag 17 april 2024,  
woensdag 15 mei 2024, 14.00 uur.  
 
DE HOEKSTEEN NOVEMBER 2023. 
In bijlage de nieuwe editie van de Hoeksteen 2023-2024 in digitale vorm. 
 

 


