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Erediensten 

 

      Juli 

 

Zondag    2 Hoek  ds. S. Ketelaar    10.00 uur 

      Dienst van schrift en tafel     

Zondag    9 Hoek    ds. W. Jansen    10.00 uur 

           

Zondag   16 Hoek    ds. S. Ketelaar     10.00 uur  

     

Zondag   23 Hoek    ds. P. Overduin   10.00 uur 

       

Zondag   30 Hoek    mevr. T. Rijke   10.00 uur 

       

 

      Augustus 

 

Zondag    6 Hoek       ds. C. de Beun      10.00 uur 

      

Zondag   13 Hoek       ds. E. Hof       10.00 uur 

     

Zondag   20 Hoek       drs. K. Keasberry    10.00 uur 

     

Zondag   27 Hoek       ds. S. Ketelaar   10.00 uur 

      

 

      September 

 

Zondag    3 Hoek  ds. S. Ketelaar   10.00 uur 

   



Afscheid 

 

In de zomer van 2017 vroeg collega Arie van der Maas of ik be-

schikbaar was als consulent voor de protestantse gemeente Philip-

pine - Sas van Gent – Sluiskil. Na het vertrek van de vorige predi-

kant was ds. Van der Maas aanvankelijk zelf consulent geweest. 

Maar toen duidelijk werd dat de problemen waarmee de gemeente 

worstelde groot waren, was het wenselijk dat hij in alle vrijheid 

zijn rol als toenmalig voorzitter van de classis Zeeuws Vlaanderen 

zou kunnen vervullen. En daarom moest er een nieuwe consulent 

komen en dat werd ik.  

 

Het was voor mij het begin van een periode waarin met uw ge-

meente door woelige wateren is gevaren. Er moesten moeilijke 

beleidskeuzes worden gemaakt en de emoties liepen soms hoog 

op. Enfin, u hebt het zelf ook allemaal meegemaakt, dus ik hoef 

hierover niet uit te weiden. Inmiddels heeft de gemeente gastvrij 

onderdak gevonden bij de buurgemeente Hoek en is voor mij een 

einde gekomen aan het consulentschap. Zes jaar is ook wel heel 

lang voor een consulentschap, maar ik kan u verzekeren dat ik 

het, ondanks die woelige wateren, met plezier heb gedaan. Dat 

plezier kwam door de grote betrokkenheid en inzet van vele men-

sen. Niet alle verlangens en wensen konden worden vervuld, maar 

wat is er met grote trouw gewerkt aan verbondenheid met elkaar 

en  gezocht naar toekomstperspectief.  

 

Op één van de (vele) gemeentevergaderingen die in de afgelopen 

jaren zijn gehouden, liet ik lied 965 zingen: 

 

1 Heer, stuur zelf het schip der kerk. 

   Sterk is wind en tegenstroom 

   en dat vindt de vijand schoon,  

   die spot met U en uw gebod. 

 



 

2 God, houd zelf uw naam in eer. 

   Weer met macht de wolf die snood 

   in de nacht uw schapen doodt. 

   Vergaar uw kudde bij elkaar. 

    

3 Help dat hoogmoed ons niet scheidt. 

   Leid ons naar elkander heen, 

   maak ons waar en maak ons een: 

   dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt. 

 

De tekst is van de reformator Huldrych Zwingli. Het lied vraagt 

aan God om zelf zijn kerk te leiden. Zonder zijn leiding wordt het 

immers niets. De tekst is een gebed, maar ook de aanhef van de 

strofen vormt een gebed. Dat is zo in de oorspronkelijke Duitse 

tekst: Herr Gott hilf. En dat is zo in onze vertaling: Heer God help. 

Bijna was dat laatste overigens niet het geval geweest, want deze 

dichterlijke vondst was Jan Wit, de vertaler, aanvankelijk ontgaan. 

Gelukkig is hij er tijdig op geattendeerd en is onze vertaling net zo 

kunstvol geworden als het origineel. Dit lied schoot me te binnen 

nu ik een stukje moet schrijven over onze wegen die weer uiteen-

gaan. Het was mijn ervaring de afgelopen jaren dat we de weg 

niet in eigen kracht alleen hoefden te gaan. Dat er hulp was bij 

het zoeken naar nieuwe wegen. Dat nieuwe inzichten groeiden, 

kansen geboden werden, handreikingen gegeven…  

 

Heer God help: moge dat gebed ons blijven vergezellen, ook in de 

tijd die komt. En we vertrouwen: met zijn hulp zal het gaan en 

het lied dat nooit meer zwijgt zal ons blijven dragen. 

 

Alle goeds gewenst voor nu en de toekomst. 

 

M. J. Wisse 



Pastorale Gedachte 

 

Ik las het boek van Dietrich Bonhoeffer: “Verborgen omgang”. 

Daarom hier iets over zijn theologie van de Psalmen.  

“Heer leer ons bidden!” Dat was de vraag van de discipelen aan 

Jezus. 

Bidden moet je dus leren. Dat klinkt voor ons nu misschien als 

een les van voorbij. Dit kunnen we toch wel? Toch kunnen we 

ons vergissen. Bidden is niet alleen maar je hart uitstorten, maar 

ook de weg naar God vinden en met Hem spreken. Dat kunnen 

we niet uit onszelf, maar daar hebben we Jezus voor nodig. Veel 

leren we uit wat de Bijbel ons leert. Zo hebben we het “Onze va-

der” wat Jezus Zijn discipelen leerde naar aanleiding van hun 

vraag. Als we het “Onze vader” bidden, bidden we met Jezus 

mee in ons hart. Wat je leert zeg je in wezen na. Meebidden met 

Jezus, Degene die het dichtst bij de mensen is geweest in eigen 

persoon. Hoe kan ons gebed de juiste koers gaan? Als we in de 

Bijbel lezen, zouden dat bij uitstek ook niet de woorden zijn die 

ook God het meest aanspreken? Woorden uit de Schrift als basis 

van ons gebed. Naast het “Onze Vader” is er in de Bijbel een heel 

boek gewijd aan gebeden. De gebeden van David in het boek 

van de Psalmen. Het gebedenboek in de Bijbel. Gebeden zijn 

toch mensenwoorden? Ja, maar God spreekt toch door die woor-

den. De gebeden van de mens David, zijn ook de woorden van 

God. Hoe kunnen we dat begrijpen? We kunnen dit begrijpen als 

we geloven dat we het bidden alleen van Jezus kunnen leren. 

Alleen in en met Jezus Christus kunnen wij op de goede manier 

bidden. In de Psalmen staan dingen die niet altijd op ons slaan. 

Moeten we die dan zomaar bidden? Waar gaat het God om? Gaat 

het om wat wij allemaal over onszelf en voor anderen kwijt wil-

len, of gaat het erom dat God aangeroepen wil worden?   



 

Als we eerlijk zijn komen in ons gebed toch maar weinig woorden 

van God aan bod. Ja, de 4e bede uit het “Onze Vader” misschien 

nog: “Uw wil geschiede.” God wil het toch anders, niet onze ar-

moede aan woorden alleen, maar de rijkdom van Zijn Woorden. 

God wil dus in wezen niet alleen door de Bijbel tot ons spreken, 

maar Hij wil ook de Woorden van de Bijbel van ons horen. De Psal-

men zijn aan ons gegeven om ze in naam van Jezus te leren bid-

den. We kunnen David, als de gezalfde van God, zien als een voor-

beeld, een voorafbeelding, van Jezus Christus. (Handelingen 2:29 

en volgend). In de Psalmen van David spreekt Jezus zelf. De gebe-

den van David zijn dus door Jezus meegebeden. David sprak niet 

alleen zijn eigen woorden met zijn gebeden, maar ook de woorden 

van Jezus. Zo getuigd David hierover in 2 Samuël 23 vers 1 en vol-

gend: “De Geest van de Heer sprak in mij, Zijn woorden zijn op 

mijn tong.” In de Psalmen komen alle menselijke zwakheden aan 

de orde. Het zijn die zwakheden die Jezus in Zijn eigen lichaam 

meegedragen heeft. Jezus stort in de Psalmen het hart van de hele 

mensheid uit voor God. Hij stond, staat en hing in onze plaats. 

Hij heeft alle pijn, ellende, schuld en dood gekend. 

In het pastoraat hoor ik mensen zeggen en vragen: Waar is God? 

Waar is God in deze wereld. Het is leven en geloven met veel vra-

gen. In de Psalmen wordt dit vaak uitgeroepen naar God. Veel 

blijft een mysterie. Geloven is ook elkaar bemoedigen en aanmoe-

digen. Samen van het “ja maar” naar het “en toch” komen. We 

krijgen vaak niet expliciet waar we om bidden. De belofte van God 

en Jezus is hoe dan ook, dat Ze heel dicht bij ons zijn, door de 

Heilige Geest.  

Is uw interesse gewekt, dan kan ik u het boek van Dietrich Bon-

hoeffer “Verborgen omgang” aanbevelen. 

(ISBN9789043523523 Kok  Utrecht) 

 

Peter Morée 



Vanuit de kerkenraad.  
 

 

Ontwikkelingen Kerkgebouw Sluiskil 

24 juli 2023, de dag waarop de eigendomsoverdracht van het 

kerkgebouw is gepland, komt al aardig dichtbij en gelukkig vor-

deren de werkzaamheden voorspoedig. Onze ‘open dag’ waarbij 

ook gemeenteleden hun belangstelling kunnen uitspreken voor 

de dan nog resterende inventaris staat gepland op  

zaterdag 15 juli a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur. U bent 

dan allen van harte uitgenodigd en welkom in de Ark te Sluiskil. 

 

Hongerdoeken. 

Onze collectie hongerdoeken zijn na reiniging ondergebracht bij 

het dienstencentrum van de R.K. Elisabethparochie in Terneuzen. 

Pastor Marjan Dieleman beheert daar een grote collectie en daar 

zijn deze hongerdoeken aan toegevoegd.  

Uiteraard mogen we altijd een beroep doen op de collectie indien 

we zelf hier gebruik van willen maken. Met dank aan vooral Mar-

leen Dieleman voor de verrichte werkzaamheden om de honger-

doeken netjes af te kunnen leveren. 

 

Gemeenteavond PG Philippine-Sas van Gent- Sluiskil. 

Op donderdag 25 mei 2023 hebben we in het kerkgebouw te 

Hoek onze eigen gemeenteavond van de PG Philippine-Sas van 

Gent-Sluiskil gehouden voorafgaand aan de gezamenlijke ge-

meentemorgen op 4 juni 2023. Na een start met het verslag van 

de gemeenteavond van 26 januari 2023 hebben we kort de jaar-

rekeningen van de diaconie en kerkbeheer boekjaar 2022 behan-

deld en vervolgens vastgesteld. 



 

Ook hebben we de stand van zaken met elkaar gedeeld over de 

voortgang met betrekking tot het ontruimen van de beider kerkge-

bouwen en het afscheid van onze consulent mw. ds. Marjo Wisse. 

In het 2e gedeelte van de vergadering was het zeer zinvol om als 

kerkenraad en gemeenteleden terug te kijken en ervaringen te de-

len over onze ‘start’ in Hoek. Heel veel positieve reacties mochten 

we samen delen en dat stemt tot vreugde en hoop voor de verde-

re uitwerking van de samenwerking. 

Complimenten voor de manier waarop jullie als gemeenteleden 

meehelpen de overstap als gastgemeente binnen de PG Hoek tot 

een succes te maken.  

Er zijn door gemeenteleden ook een aantal opmerkingen / sugges-

ties gedaan die inmiddels worden besproken met de kerkenraad 

van de PG Hoek. Een uitvoerig verslag van deze gemeenteavond 

volgt na de vakantie van onze scriba. Alvast hartelijk dank voor 

jullie komst en de inspirerende inhoud van deze bijeenkomst. 

 

 

Gezamenlijke Nieuwsbrief PG Hoek en PG Philippine-Sas 

van Gent–Sluiskil. 

In het kader van onze samenwerking is er ook een gezamenlijke 

nieuwsbrief die in een zondagsbrief wordt opgenomen die vooraf-

gaand aan de wekelijkse eredienst wordt uitgereikt. Recent was er 

de gezamenlijke gemeentemorgen in Hoek waarvan onderstaand 

verslag is opgenomen in de opvolgende zondagsbrief van de PG 

Hoek. 



 

Gemeentemorgen zondag 4 juni. 

In de gezamenlijke dienst deze morgen gingen pastoraal werker 

Peter Morée en ds. Saskia Ketelaar samen voor. Zo kon ook de ge-

meente Hoek kennis maken met dhr. Moreé. Aansluitend aan de 

dienst was er een gemeentemorgen voor de leden van Hoek en 

Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, o.l.v. mevrouw Lydia Roosendaal.  

We werden meegenomen in het proces van de samenwerking: wat 

is er al gebeurd, hoe is de huidige stand van zaken en hoe gaan 

we verder?  

In alle fases is de mening en inbreng van gemeenteleden heel be-

langrijk! We sloten de bijeenkomst af met het zingen van het lied 

van Kerk in Actie: “Wij delen geloof, wij delen de hoop”. Veel ge-

meenteleden bleven na afloop nog voor soep met een broodje. Het 

was een ontspannen en positieve bijeenkomst die vertrouwen 

geeft voor de toekomst! De PowerPoint presentatie van deze mor-

gen is nu al op te vragen bij de scriba Bart Kindt 

 (scribapss@protestantsegemeente.nl. 

 

Graag even uw mailadres doorgeven, zodat deze kan worden toe-

gestuurd. 

De bijbehorende PowerPoint presentatie van mw. Lydia Roosen-

daal, inclusief de tijdslijn voor de komende periode tot 1 januari 

2025, wordt ook als bijlage bij de nieuwsbrief van juni 2023 aan 

alle gemeenteleden verzonden. 

mailto:scribapss@protestantsegemeente.nl


 

Jaarrekeningen 2022 diaconie en kerkbeheer. 

Beiden zijn inmiddels door de kascommissie gecontroleerd en vast-

gesteld.  

Na eerdere goedkeuring door de kerkenraad zijn deze: 

* voorgelegd ter goedkeuring aan de CBBB en  

* extern voorgelegd aan onze gemeenteleden als bijlage bij de 

nieuwsbrief van mei 2023. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar Adri de Bruijne en Hans Dekker 

voor hun werkzaamheden als leden van de kascommissie. 

 

 

Vergaderingen kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-

Sluiskil. 

Geplande vergaderingen de komende periode: 

In de maand juli 2023 is er geen kerkenraadsvergadering i.v.m. 

vakantieperiode. 

Woensdag 2 augustus a.s. kerkenraadsvergadering in het kerkge-

bouw te Hoek. 

 

Indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn dit graag middels een 

email vooraf aan de scriba kenbaar maken.  



 

Afscheid mw. ds. Marjo Wisse als consulent van onze  

PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. 

In onze kerkenraadsvergadering van woensdag 3 mei jl. hebben 

we als kerkenraad formeel afscheid genomen van onze consulent 

mw. ds. Marjo Wisse.  

Als protestantse gemeente, als gemeenteleden en als kerkenraad 

zijn we haar zeer veel dank verschuldigd voor al haar inzet, raad 

en advies in een lastige periode die gelukkig nu achter ons ligt. 

Het consulentschap heeft ze gedurende een periode van meer dan 

vijf jaar op een rustige maar vooral ook integere en respectvolle 

wijze ingevuld wat ons als nieuwe kerkenraad heeft gesterkt op 

ons pad. 

Binnenkort nemen we informeel afscheid van Marjo en gaan met 

vertrouwen verder richting onze nieuwe toekomst. 

 

 

Collectebonnen. 

Inmiddels hebben we afspraken gemaakt over het bestellen en uit-

leveren van collectebonnen bestemd voor de collecten tijdens de 

erediensten. 

 

Gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil die col-

lectebonnen willen bestellen boeken het bedrag (steeds in een 

veelvoud van € 20, een vel/blad bevat 20 bonnen van € 1,00) als 

volgt over: 

 

- totaalbedrag in veelvoud van € 20 op bankrekeningnummer  

           NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK PG Hoek, 

- onder vermelding van uw woonadres bij omschrijving. 

 

Onze scriba, Bart Kindt, zorgt vervolgens voor de uitlevering van 

uw collectebonnen. 



Pastoraal werker Peter Morée. 

Indien u een beroep wilt doen op onze pastoraal werker dan kan 

dit via: 

telefonisch: 06-28898410 

email :  moree026@kpnmail.nl 

Peter zal u graag te woord staan na terugkomst van zijn vakantie 

op 10 juli a.s. 

 

Bestemming saldi verjaardagsfondsen Philippine en Sluis-

kil. 

In beide fondsen resteert een saldo van ruim € 8.000,00. 

Door de kerkenraad is besloten om voor Philippine deze gelden te 

gebruiken om de kerkelijke erfgoederen in de vorm van kroonluch-

ter, doopschaal, zandloper etc. te renoveren en te behandelen 

dusdanig dat ze er veel mooier uit zullen zien en minstens 15 jaar 

lang geen aanvullend onderhoud nodig hebben. 

Deze erfgoederen zijn in het bezit van onze kerkgemeenschap en 

in bruikleen bij de kopers van het kerkgebouw Philippine. 

 

Voor Sluiskil reserveren we de gelden voor participatie in een 

nieuw te ontwerpen en bouwen van een klokkenstoel op het ter-

rein van de toekomstige nieuwbouwwoningen. Op deze wijze hou-

den we hier de ‘Sluiskilse’ klok in ere.  

 

 

Wij wensen u allen een zonnige zomer met veel rust en ontspan-

ning. 

 

 

Met een hartelijke groet. 

Kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. 

 

   

mailto:moree026@kpnmail.nl


2 juli  

 

Stichting GAVE 

Ter Apel komt regelmatig in het nieuws vanwege de grote aantal-

len vluchtelingen en de overlast die wordt ervaren. Na de zomer 

opent Gave in deze plaats een House of Joy.   

Een House of Joy is een plek waar vluchtelingen terecht kunnen 

voor ontspanning en persoonlijke ontmoeting en kracht kunnen 

vinden voor een nieuwe start. Omdat vrijwel elke vluchteling zich 

in Ter Apel moet melden, ontstaat de unieke mogelijkheid om een 

groot aantal van hen te bereiken.  

‘Huiskamers’ 

“Het doel is dat vluchtelingen in deze ‘huiskamers’ buiten het azc 

tot rust kunnen komen. Door samen activiteiten te doen en ont-

spannen met elkaar om te gaan, zullen ze zich weer even ‘gewoon 

mens’ voelen”, legt Arco de Leede, waarnemend directeur van Ga-

ve uit. “Bovendien is het ons verlangen dat ze ook de liefde van 

God gaan ervaren. Juist in Ter Apel, waarvan we allemaal weten 

dat daar zoveel spanning is. We bidden dat daar straks voor hen 

ook een plek van thuiskomen is.”   

“Weer even ‘gewoon mens’ voelen” 

9 juli 

 

Vakantietasjes Zeeuws Vlaanderen 

Deze zondag is de collecte bestemd voor de kinderen in Zeeuws 

Vlaanderen van wie de ouders gebruik maken van de voedselbank. 

De gezamenlijke PKN kerken van Zeeuws Vlaanderen doen al en-

kele jaren mee aan de actie vakantietasjes, deze actie is opgezet 

door Kerk in Actie. Inmiddels doet ook Caritas hieraan mee. Alle 

kinderen van 2 t/m 14 jaar krijgen aan het begin van de zomerva-

kantie een tasje met leuke dingen erin  om iets mee te doen tij-

dens de vakantie.  

 

 

 

 

 



 

16 juli 

 

Gevangenen zorg 

Iedereen verdient een tweede kans 

Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig. Maar dat is niet 

genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen 

verdient een tweede kans. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 

tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te wer-

ken aan herstel. Dit doen we samen met ruim 650 vrijwilligers. 

Met bijna 700 (vrijwillige) collega’s werken we dagelijks aan de 

volgende doelen, dit door middel van bezoekwerk, het geven van 

cursussen en het begeleiden naar werk. We zijn actief in ruim 20 

Nederlandse gevangenissen. 

Gehoor geven aan een Bijbelse opdracht. 

In het Nieuwe Testament wordt opdracht gegeven om gevangenen 

te bezoeken. “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij geko-

men” (Mattheüs 25:36). Met onze medewerkers en vrijwilligers ge-

ven wij hier dagelijks gehoor aan. 

 

 

 

23 juli 

 

Leger Des Heils 

Het Leger Des Heils biedt hulp op allerlei gebied. Noodhulp bij hu-

manitaire crisissen o.a. Het snel verlenen van basisdiensten en bij-

stand na een humanitaire crisis onderdak te bieden, mensen hel-

pen die alles zijn verloren, levens redden, in basisbehoeften voor-

zien, gewonden behandelen. 



13 augustus 

 

Change Stories 

Wij zijn Changing Stories. Een groep professionele performers en 

kunstenaars die de kracht van spel en verbeelding inzet voor kin-

deren in vluchtelingenkampen, sloppenwijken en asielzoekerscen-

tra binnen Europa. Veel van deze kinderen hebben trauma’s opge-

lopen door oorlog, geweld of ontheemding. Met theater en spel 

focussen we ons op plezier en synchroniciteit om zorgeloze mo-

menten te creëren, te kunnen ontladen en om de weerbaarheid te 

vergroten. We verzetten ons tegen het onrecht dat kinderen en 

minderjarigen wordt aangedaan die aan onze grenzen aankloppen 

voor veiligheid en hulp. Met onze kleurrijke projecten zetten we 

kinderen in hun kracht, we laten ze hun creativiteit gebruiken om 

ze een gevoel van controle te geven. Voor een moment verschui-

ven we de focus naar wat er mogelijk is. De impact is gelijk zicht-

baar in de reacties van kinderen, maar deze kan een leven lang 

mee gaan. Samen met kinderen maken we een nieuw verhaal. 

 

20 augustus 

 

St. HOE hulp Oost Europa 

Hart voor Oost-Europa 2023 

De oorlog en de inflatie hebben er flink ingehakt in Oost-Europa. 

Simpele basisvoorzieningen als brood, medicijnen en elektriciteit 

zijn vrijwel onbetaalbaar geworden. Het is moeilijk om werk te vin-

den als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Veel mensen zijn ver-

trokken, maar er zijn ook mensen die niet weg kunnen. En dat 

maakt dat het leven zwaarder is dan ooit. Vooral kinderen én ou-

deren zijn op dit moment het kwetsbaarst. Daarom bieden we hulp 

aan roma scholen en een kindertehuis in Oekraïne en ouderen in 

Roemenië. 

Samen met u willen wij deze kwetsbare mensen helpen. Doet u 

mee? 



3 september 

 

Schepping A rocha 

Aan de hand van het scheppingsverhaal de natuur beleven en ont-

dekken, dat kan met de zes groene workshops van ‘Ontdek de 

Schepping’ die speciaal voor bijbelklassen, kindernevendiensten en 

zondagsscholen zijn gemaakt. 

Met ‘Ontdek de Schepping’ gaan de kinderen tijdens de dienst de 

kerk uit en de natuur in! Ze ontdekken en onderzoeken de natuur 

dicht bij de kerk. 

Elke workshop begint met een stukje over hoe God de aarde 

schiep naar aan de hand van Genesis 1 en je leest over de dieren 

en planten die bij het thema passen. Daarna is er tijd voor een bui-

tenspeurtocht, een creatieve natuuropdrachten, een quiz met bij-

passende natuurweetjes en spelletjes. Heel afwisselend en leer-

zaam voor nieuwsgierige kinderen in de leeftijd van 5 – 10 jaar die 

alles willen weten van Gods mooie schepping! 

 



Gebrandschilderde ramen 

 
In de kerk in Hoek wordt je oog meteen getrokken naar de mooie 

gebrandschilderde ramen. De originele gebrandschilderde ramen 

zijn helaas tijdens de brand (in 2015) van de kerk (uit 1905) verlo-

ren gegaan. Bij de herbouw van de kerk was de wens van de ge-

meenschap behoud van de toren en terugkeer van de gebrand-

schilderde ramen. Door een inzameling is het mogelijk geworden 

om beide wensen te volbrengen. 

Beide ramen kennen een opbouw van drie onder elkaar gesitueer-

de beelden. Het bovenste beeld geeft iets weer van de geschiede-

nis van Hoek en omgeving. Het middelste is een Bijbels tafereel en 

het onderste beeldt één van de protestantse sacramenten uit. 

Het leidend motief in het raam dat destijds, vanuit de kerk gezien, 

links van de preekstoel werd geplaatst is ‘water’. Bovenaan is een 

impressie te zien van de grote watervloed uit 1601 die heeft geleid 

tot de vorming van het dorp Hoek. In zijn weergave van de over-

stroming van Vremdieke heeft de glazenier een vrije artistieke in-

terpretatie gegeven. Hierdoor doet de vorm van de kerktoren sterk 

denken aan de kerktoren van Hoek zoals die in 1900 gebouwd is. 

Wellicht dat juist hierdoor toch ook een verwijzing is bedoeld naar 

de Watersnoodramp van 1953. Het Bijbelse taferereel dat zich in 

het  middengedeelte van het raam betreft het verhaal uit het 

Evangelie waarin Jezus de hand van Petrus grijpt die, door angst 

bevangen, in het water dreigt weg te zinken (Mattheus 14: 22-33). 

De onderste afbeelding betreft het sacrament van de Doop van 

Christus door Johannes (Mattheus 3: 13-17) waarbij het evangelie 

vertelt dat de Geest van God als een duif op Jezus neerdaalde. 

 



 

Het tweede raam herinnert met het onderste tafereel aan het sa-

crament van de Heilig Avondmaal: Het kruis van Christus met daar-

op brood en beker en het ‘Lam Gods dat de zonde der wereld weg-

draagt’. Om het kruis heen mensen met een ontvangende houding. 

Het midden tafereel is het Bijbelse verhaal dat veelal wordt aange-

duid als de ‘wonderbare spijziging of ook wel ‘het verhaal van de 

vijf broden en twee vissen’ (Mattheus 14 en Marcus 6 of 8). De 

verbinding die gemaakt is met het leven in dorp en omliggende 

polders is dat van ‘de oogst’. Op het bovenste tafereel is te zien 

hoe op de akkers de arbeiders bezig zijn met het oogsten en bin-

nenhalen van het graan. Een andere interpretatie van dit bovenste 

paneel is dat er zandzakken gevuld worden in de Wijckhuizenpol-

der om de dijken te versterken zoals bij de Watersnoodramp van 

1953 ook werkelijk heeft plaatsgevonden. 

 

 



 

Herinneringen aan onze gemeente en kerkgebou-

wen 
De  jeugd bij de kerk proberen te betrekken is van alle jaren. Eind 

jaren 70 behoorde ik tot de jeugd en was ik lid van de vrijdag-

avondclub. Een grote groep jongelui uit Sluiskil kwam iedere week 

samen in de Ark onder begeleiding van een groepje enthousiaste 

jonge volwassenen. Er werd van alles georganiseerd maar het 

hoogtepunt was toch wel een dagtripje dat wij met de groep 

maakten naar Waterloo en het Atomium in Brussel. Vanuit deze 

club vormden we een aantal jaren later een groepje dat zich ook 

aansloot bij de leiding van de zondagsschool. Ook werd ik lid van 

jeugdraad die o.a. 1x per jaar een jeugddienst organiseerde, 

helaas was er toen al weinig jeugd maar gelukkig konden ook de 

senioren onze jeugddiensten met speciale muzikale ondersteuning 

wel waarderen. Met deze ervaring achter de rug leek het me leuk 

om een beetje in de trant van de vrijdagavondclub tijdens de 

kerkdienst op zondag een groepje jongelui samen te laten komen. 

Zo ontstond zo bij ons naast de zondagsschool ook de neven-

dienst. Mooie herinneringen aan deze jaren in de kerk van Sluiskil 

 

Na de sluiting van onze kerkgebouwen zijn bij velen van ons 

herinneringen naar boven gekomen. Wat zou het mooi zijn om 

deze jaren eens met elkaar te delen, zodat u in de komende 

Schakels enkele herinneringen kunt lezen. 

Bent u niet zo goed in verwoorden maar wilt u wel graag uw 

bijdrage geven? Wij horen het graag. Als u liever uw herinneringen 

anoniem wilt bijdragen zijn deze natuurlijk ook welkom.  

Wij hopen verhalen terug te brengen over de momenten die 

speciaal voor u waren of die we samen beleefd hebben in onze 

gemeente. 

redactieschakel@zeelandnet.nl 

of bij Cisca, Arno of Adri 
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Predikant:    vacant 

Privacyverklaring 
 

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.  

Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en 

werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan 

is vastgelegd in de Privacyverklaring die u bij de kerkenraad kunt 

opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrige-

ren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering sturen naar 

      ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl . 

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de 

Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:  

   redactieschakel@zeelandnet.nl 

mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl
mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl


Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is 

opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.  

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 

inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.  

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 

vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.  

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo 

mogelijk de meisjesnaam erbij.  

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen 

haakjes de woonplaats te vermelden. 

 

 

De adressen zijn: 
Zorgsaam Ziekenhuis  de Honte Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    Corneel Heymanlaan 10  9000   Gent (B)  

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent (B) 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Canadalaan 58   4551 AL  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen  Leeuwenlaan 40  4532 AG Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Ter Walle    Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


