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Erediensten 
         

        Juli  

Zondag    3 Sluiskil            10.00 uur 

     ds. A. Eberson       

Zondag   10 Sluiskil          10.00 uur 

     ds. J.C. de Beun      

Zondag   17 Hoek         10.00 uur 

     dhr. Theo van Teylingen     

Zondag   24 Sluiskil          10.00 uur 

     ds. A. Eberson      

Zondag   31 Sluiskil          10.00 uur 

     mevr. G. Rijke 

 

 

        Augustus 

Zondag    7 Sluiskil          10.00 uur 

     mevr. E. Maassen 

Zondag   14 Sluiskil           10.00 uur 

     ds. J.H. Brouwer 

Zondag   21 Sluiskil          10.00 uur 

     ds. J.C. de Beun 

Zondag   28 Sluiskil       10.00 uur 

     mevr. K. Keasberry 

 

 

              September 

Zondag    4 Sluiskil       10.00 uur 

     ds. M. Wisse 



De barmhartige Samaritaan 
 

Er zijn teksten in de bijbel die je in de loop der jaren steeds meer 

eigen worden en vertrouwd. Je begrijpt ze beter, of je realiseert 

je steeds meer dat je er zelf in begrepen wordt, dat ze ook gaan 

over jou, je aardigheden en eigenaardigheden, je worstelingen 

en je vreugde. Zo vergaat het mij, om een voorbeeld te noemen, 

bij vele psalmen. Ze komen steeds dichterbij, ze worden steeds 

meer eigen. 

 

En zo zijn er ook teksten die steeds lastiger worden, steeds meer 

vervreemding oproepen. Zo vergaat het mij bij de gelijkenis van 

de barmhartige Samaritaan. Ik heb het niet onderzocht en kan 

niet instaan voor de waarheid van de bewering, maar ik las er-

gens dat deze gelijkenis op drie staat in de top vijf van populair-

ste Bijbelverhalen. Het zou zomaar kunnen. Want op het eerste 

gehoor is het een toegankelijke tekst. Toen ik klein was begreep 

ik hem goed. Het gaat erom dat je goed bent voor de ander.  

Dat je zorgt voor mensen die je hulp nodig hebben, dat je pro-

beert een goed mens te zijn. Simpel toch? 

 

Als je dat alles probeert, dan merk je vroeg of laat dat er toch 

wat haken en ogen zitten aan dat streven naar goedheid en zorg 

voor de ander. Het kan zomaar ervaren worden als bevoogding, 

betutteling. Wie ben jij dat je meent te weten wat goed is voor je 

medemensen? Mensen met een beperking zijn er lang niet altijd 

van gediend dat hun een helpende hand wordt toegestoken,  

zeker niet als dat ongevraagd gebeurt. En ontwikkelingshulp kan 

ook een vorm van westers imperialisme zijn. We denken goed te 

doen, terwijl we eigenlijk de ander klein houden en tekort doen.  

 



Een grote ontdekking voor mij was indertijd dat in de gelijkenis die 

Jezus vertelt in antwoord op de vraag van de wetgeleerde ‘wie is 

mijn naaste?’ de vraag naar de naaste wordt omgekeerd. 

Op het einde is de vraag niet langer ‘wie is mijn naaste?’ dat wil 

zeggen: ‘wie is degene aan wie ik barmhartigheid moet bewijzen?’, 

maar: ‘wie is de naaste geweest voor het slachtoffer van de  

rovers?’ dat wil zeggen: wie is degene geweest die barmhartigheid 

bewijst, niet het object, maar het subject van barmhartigheid.  

 

En hét subject van barmhartigheid is, zo leren de schriften ons, 

God zelf. Hij ontfermt zich over ons, over onze onmacht en ons 

tekort; Hij komt ons tegemoet om ons te redden als wij in schuld 

en angst gevangen zijn. Mijn naaste is God en ieder mens in wie 

hij mij tegemoet treedt. Net zo min als ik God kan definiëren,  

vangen in mijn systemen en gedachten, kan ik mijn naaste defini-

ëren. De mens in wie God mij tegemoet treedt is altijd verrassend 

anders. Zoals in de gelijkenis niet de priester en de leviet gestalten 

worden van Gods ontferming, maar een verachte Samaritaan, een 

buitenlander en buitenstaander ‘die God niet kent’ in de ogen van 

de orthodoxe Joden van die dagen. Zo kan God ons tegemoet tre-

den in mensen die ons onverwacht terecht brengen. Dat kunnen 

reddende engelen zijn die ons het goede doen als wij in nood ver-

keren. Het kunnen ook mensen zijn  die met hun nood en onmacht 

onverwacht een beroep doen op onze medemenselijkheid.  

In hun vragen en nood kunnen wij Gods beroep op ons verstaan. 

 

We kunnen ons in de gelijkenis identificeren met de Samaritaan, 

de mens die zich ontfermt over het slachtoffer van de rovers.  

We worden ook uitgenodigd om ons te identificeren met het 

slachtoffer, de mens in doodsnood langs de kant van de weg. 

Want wie ben ik en waar blijf ik als God zich niet over mij ontfermt 

en als hij mij niet tegemoet komt in de mensen met wie ik het  

leven deel? 

 



Kunnen wij ons ook identificeren met de priester en de leviet, de 

ambtsdragers die met een boog om het slachtoffer heen lopen? 

Die niet thuis geven op het beroep dat wordt gedaan op hun  

barmhartigheid? Zulke mensen willen wij niet zijn, natuurlijk niet.  

Maar dat we het niet willen, wil nog niet zeggen dat we het niet 

zijn. Bij een psychologisch experiment kregen theologiestudenten 

de opdracht een preek te schrijven over de barmhartige  

Samaritaan. Daarna moesten ze naar een ander gebouw om daar 

die preek te houden. Sommigen kregen alle tijd om naar het  

andere gebouw te gaan. De rest kreeg te horen dat ze zich moest 

haasten. Tussen de gebouwen lag een man… 63% van degenen 

die de tijd hadden was hulpvaardig, van de rest slecht 10%. 

We weten wel dat hulpvaardigheid is geboden, maar tussen weten 

en doen kunnen door allerlei oorzaken grote verschillen bestaan. 

 

Hoe ouder ik word en hoe meer vragen ik tegenkom, des te meer 

herken ik mezelf vooral in de priester en de leviet uit de gelijkenis 

en in de wetgeleerde die om te beginnen de vraag naar de naaste 

heeft gesteld. Het verlangen om het goede te doen is aanwezig, 

maar waar blijf ik als er geen grenzen worden gesteld aan wat er 

van mij wordt gevraagd? Ik kan toch niet de last van heel de  

wereld op mijn schouders dragen? Ik ben toch God niet! 

 

Nee. Wij zijn God niet. Net zoals die theologiestudenten uit het  

onderzoek zijn wij maar mensen en wij worden voortgejaagd door 

allerlei driften en impulsen. Onze goede wil, zeker, maar ook onze 

drang tot zelfbescherming, onze stress, onze ambities. En we  

maken soms met de beste bedoelingen de verkeerde keuzes.  

Wij zijn God niet. Dat is een pijnlijk inzicht. 

 

Het is ook een bevrijdend inzicht. Ik kan en hoef de last van de  

hele wereld niet te dragen, maar daarom hoef ik niet in onverschil-

ligheid of moedeloosheid te bezwijken.  



De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt voor mij steeds 

meer een duizelingwekkend verhaal, een verhaal waarin ik mezelf 

tegenkom met meer beperkingen dan me lief zijn. Ik vermoed dat 

het de wetgeleerde die vroeg aan Jezus ‘wie is mijn naaste’, ook zo 

is vergaan. Hij werd naar huis gestuurd met de opmerking dat hij 

moest doen, zoals de Samaritaan: medelijden vertonen, doen wat 

moet, wat kan gedaan. Zo wordt ook dit toch weer een verhaal 

waarin ik word begrepen… 

 

M.J. Wisse 

 

 

 

 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Parkdienst Sluiskil 17 juli 
  

Na enkele jaren waarin het door corona niet mogelijk was, is er 

weer een Parkdienst in Sluiskil.  

Deze wordt gehouden in het park achter het Meulengat. (Dit is de 

tuin van het voormalige ziekenhuis) 

Aanvang 11.00 uur, Deze dienst wordt georganiseerd door de 

jeugd van de Elisabeth Parochie en wordt geleid door Pastoor W. 

Wiertz en Pastor M. Dieleman.  

Muzikale ondersteuning door: 

Muziekvereniging Sluiskil en de Volharding  Zaamslag  
Iedereen van harte welkom ! 



Vanuit de kerkenraad. 
Kerkenraadsvergaderingen mei en juni 2022. 

 

Kerkdiensten in Ter Schorre: zijn inmiddels ook weer herstart, bij 

toerbeurt (met andere Zeeuws Vlaamse Protestantse Gemeenten) 

zijn we ook daar vertegenwoordigd in de eredienst op zondagmor-

gen. 

 

De concept jaarrekening 2021: van zowel kerkbeheer alsook de 

diaconie zijn inclusief mondelinge toelichting voorgelegd aan de 

kerkenraad. De kerkenraad heeft deze conform vastgesteld. Beide 

jaarrekeningen zijn vervolgens op 23 mei 2022 voorgelegd aan de 

kascommissie bestaande uit de gemeenteleden Suzie Eggebeen en 

Wim Westbroek. 

De kascommissie heeft hun positief advies vervolgens digitaal  

verwerkt in de daartoe bestemde rubrieken binnen FRIS 

(administratief systeem) en staan de jaarrekening nu dus gereed 

ter controle door het CCBB.  We zien hun berichten met vertrou-

wen tegemoet. 

 

Stand van zaken verkoopovereenkomsten kerkgebouwen. 

Kerkgebouw Philippine. 

De kopers hebben nu een volledig dossier, bestemd voor  

vergunningsaanvraag, aan de Gemeente Terneuzen voorgelegd en 

gaan uit van nadere besluitvorming rond 1 juli a.s.  

Tot op heden zijn er geen belemmeringen bekend maar het blijft 

afwachten tot er een definitief besluit van de Gemeente Terneuzen 

is. 

 

Kerkgebouw Sluiskil. 

De van toepassing zijnde concept koopovereenkomst met een  

ontbindende bepaling ten aanzien het verkrijgen van een schone 

grondverklaring is voorgelegd aan het CCBB. 



Het CCBB heeft dit concept goedgekeurd en toestemming gegeven 

tot verkoop van ook dit kerkgebouw. Inmiddels is er vanuit het  

bodemloket geen negatieve informatie bekend en uit een bodem-

onderzoek blijkt vooralsnog geen vervuiling aanwezig te zijn. 

Ook hier is het wachten op een definitief besluit van de Gemeente 

Terneuzen. 

 

Vervangende plaats van samenkomst na opleveren 2e 

kerkgebouw. 

Zaterdag 30 april heeft de kerkenraad een bezoek gebracht aan de 

Kirke te Westdorpe. 

De kerkenraad heeft het advies van het college van kerkrentmees-

ters tot deze keuze bekrachtigd. In aansluiting op de opdracht  

vanuit het beleidsplan 2020 – 2021 wordt deze locatie de nieuwe 

plaats van samenkomst indien beide kerken geleverd zijn aan de 

kopers. 

 

Samenwerking PG  Hoek. 

Inmiddels heeft mw. Lydia Roosendaal het rapport onder de titel 

“Revitalisering door duurzame samenwerking” opgeleverd aan  

beider kerkenraden. 

Dit rapport is een samenvatting van de geschiedenis van beider 

protestantse gemeenschappen, de op de ‘Braakmandag’ (eind  

februari) opgehaalde informatie en tegelijkertijd het stappenplan 

richting het inrichten van de samenwerking.  

Voor de verdere invulling hiervan is een subsidie aangevraagd bij 

Bureau Steunverlening van de Dienstenorganisatie Protestantse 

Kerk.  

Middels een brief d.d. 16 juni is de subsidie voorlopig toegekend.  

 

In een extra gemeenteavond op dinsdag 21 juni jl. heeft  

mw. Roosendaal een nadere toelichting gegeven aan in totaliteit 

een twintigtal gemeenteleden.  



In dit constructieve gesprek is enerzijds toegelicht het waarom en 

noodzaak van de samenwerking en anderzijds hebben gemeentele-

den aangegeven hoe ze tegen deze processtappen aankijken en op 

onderdelen een nader advies aan de Kerkenraad meegegeven. 

In het volledige verslag van deze vergadering zullen we hier dieper 

op ingaan. 

Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor de aangename en respect-

volle sfeer waarin we elkaar mochten ontmoeten. Krijgt zeker een 

vervolg op het moment dat we opnieuw zaken met elkaar kunnen 

delen. 

 

Gezamenlijke kerkdiensten PG Philippine-Sas van Gent-

Sluiskil en PG  Hoek 

Op Hemelvaartsdag hebben we een 1e gezamenlijks kerkdienst 

mogen houden in ons kerkgebouw te Sluiskil. Opkomst vanuit 

Hoek was beperkt en heeft waarschijnlijk te maken dat de PG  

Hoek al jaren geen kerkdienst meer organiseert op Hemelvaarts-

dag. Het was goed om onze voormalige gastpredikant  

ds. Marijn Vermet opnieuw te ontmoeten na een lange periode. 

 

Zondag 18 juni jl. waren we als gemeenteleden te gast in de  

eredienst van de PG  Hoek in hun kerkgebouw te Hoek.  

Ruim 20 van onze gemeenteleden waren hier aanwezig in een 

mooie dienst met als voorganger ds. Saskia Ketelaar. Het was 

goed om ook weer eens te kerken en in het bijzonder te zingen in 

een groter gezelschap.  

Achteraf tijdens het samenzijn met koffie/thee hebben we de 

Hoekse gemeenteleden weer wat beter leren kennen. 

De kerkenraad spreekt haar dankbaarheid uit aan alle gemeentele-

den voor hun betrokkenheid bij dit onderdeel uit de samenwerking. 

 



Eredienst 17 juli a.s.   

Voor deze dienst is onze preekvoorziener er niet tijdig in geslaagd 

om een predikant te vinden. Deze keer maken we nogmaals  

gaarne gebruik van de uitnodiging in Hoek te kunnen kerken. 

Voorganger deze zondag is de heer Theo van Teylingen.   

Indien u vervoer wenst naar Hoek neem dan contact op met een 

van de kerkenraadsleden. 

 

De overige erediensten voor 2022 zijn t/m eind het jaar volledig 

ingevuld. 

 

Kerkelijk Archief. 

Het college van kerkrentmeesters en Mieke Verplanken/Marleen 

Dieleman vanuit de diaconie zijn inmiddels gestart met het  

opschonen van ruimtes/kasten in het kerkgebouw Sluiskil. 

Zorgvuldig worden er afwegingen gemaakt ten aanzien van allerlei 

materialen die in het bezit van de kerkgemeenschap zijn naast het 

uitgebreide archief.  

Ten behoeve van interne registratie is er een Excel bestand  

gemaakt waarin we vastleggen wat vernietigd is en wat  

gearchiveerd wordt op basis van het in de kerkenraad vastgesteld 

advies gebaseerd op de adviezen/uitgangspunten van PKN. 

Er dient veel gearchiveerd te worden en daarbinnen kunnen de  

bewaartermijnen oplopen tot 110 jaar! Tevens proberen we het 

archief ook toegankelijk te maken wat nu niet het geval is,  

afgelopen jaren is er veel verzameld maar een logische toeganke-

lijkheid ontbreekt. 

Inmiddels zijn we op zoek gegaan naar een externe plaats om 

voorlopig ons archief onder te brengen indien beide kerkgebouwen 

zijn verkocht. In Terneuzen hebben we een gecertificeerd bedrijf 

hiertoe gevonden.  

 

toe. 



Kerkenraad en vakantie. 

Voor het eerst sinds de start van de huidige kerkenraad gaan we 

met vakantie! 

Dat wil zeggen dat we in de maand juli 2022 geen kerkenraadsver-

gadering hebben geagendeerd. Uiteraard zijn we bereikbaar via de 

gebruikelijke kanalen en stemmen we dringende zaken telefonisch 

of via email met elkaar af. 

 

De kerkenraad wenst u allen een zonnige, ontspannen en vooral 

gezellige vakantie  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Gedachte 
 

Als Pastoraal werker werk ik voor de PG Middelburg, de Hervormde 

Gemeente Sint-Maartensdijk, de PG Oosthoek te Hulst en Klooster-

zande en voor de Stichting Emergis op Zeeuws-Vlaanderen.  

Op ongeveer 30 zondagen in het jaar ga ik voor in kerkdiensten in 

Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.  

Al met al gevulde weken waarin ik mensen bezoek. Daarbij ook het 

leiden van afscheidsdiensten in de verschillende gemeenten.  

Het pastoraal bezoekwerk is mooi werk om te doen.  

In de vorige Schakel heb ik uitgelegd wat pastoraal werk inhoudt. 

Dit komt neer op een stukje meelopen in het leven van de te be-

zoeken mensen. Het begint met belangstellend vragen stellen. 

Daarbij is Luisteren een cruciale eigenschap die je moet bezitten. 

Van daaruit probeer je mee te leven, te bemoedigen en aan te 

moedigen. Ik heb te maken met verschillende culturen waarin 

mensen zijn opgegroeid.  

Het wezenlijke verschil tussen gelovigen op Tholen en Zeeuws-

Vlaanderen. Tholen waar mensen vaak zijn grootgebracht in een 

vrij orthodoxe omgeving. Ze hebben van huis uit en van kerkelijke 

gemeente uit een vaak zware kijk op het geloof meegekregen:  

“We zijn zondaars” en redding is maar voor weinigen weggelegd.  



Dit krijg je over je heen en al verlaat je zo’n gemeenschap, het kan 

je hele leven op je schouders drukken. Mensen durven niet te  

zeggen dat ze een kind van God zijn.  

Avondmaal is vaak een te grote stap en wordt gemeden. Op  

Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen speelt dit veel minder, gelukkig.  

Een voordeel hierbij is dat ik tot mijn 12e zelf ook onderdeel ben 

geweest van een orthodoxe gemeenschap in Rotterdam.  

De Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Centrum.  

Mij komen de geloofsbelevingen van de Tholenaren daarom niet 

vreemd voor. Maar misschien vindt u mijn preken in de PG Philippi-

ne/Sas van Gent/Sluiskil ook wel wat zwaar. Je ervaringen uit je 

jeugd neem je toch met je mee.  

Mijn preken zijn in ieder geval wel altijd pastoraal. Het bemoedigen 

en aanmoedigen zit er altijd in. Dat doe ik in mijn pastorale bezoe-

ken en dat doe ik in mijn preken.  

Speciaal aan mijn werk is het pastoraat aan psychisch zieke  

mensen. Ik bezoek mensen in het begeleid wonen in Hulst en 

Oostburg. Ook bezoek ik ouderen in “De Ferleman” in Terneuzen. 

Ook mensen die weer naar huis kunnen bezoek ik nog een tijdje 

thuis. Het is zaak om je te verdiepen in de diversiteit van  

psychische aandoeningen.  

Mensen horen bijvoorbeeld stemmen. Een ander denkt dat iemand 

hij of zij in de gaten houdt. Het spreekt vanzelf dat je deze dingen 

serieus neemt.  

Het zijn ziekten waar mensen voor behandeld worden.  

Met medicijnen, gesprekken en begeleiding.  

Wat mij blij maakt is als mensen opknappen. Als mensen weer 

zelfstandig kunnen gaan wonen.  

Wat mij blij maakt bij al het pastorale werk, is dat mensen dank-

baar zijn dat je naar ze luistert, hen bemoedigt en voor hen bidt. 

Ik hoop dit werk nog lang te mogen blijven doen. 

 

Peter Morée      



Overlijden ds. Toon den Hollander. 
ds. den Hollander werd geboren op 30 mei 1944. Na zijn studie in 

Utrecht werd hij in 1974 als predikant bevestigd in de Hervormde  

Gemeente Ommelanderwijk en Meeden. Vier jaar later, in decem-

ber 1978, maakte hij de overstap naar de Hervormde Gemeente 

van Oostkapelle, waar hij de rest van zijn werkzame leven zou blij-

ven. In Oostkapelle begeleidde ds. den Hollander het Samen-op-

Weg proces, dat in oktober 2005 resulteerde in de fusie van de 

Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk tot de Protes-

tantse Gemeente Oostkapelle. Hij ging in juli 2008 met emeritaat. 

Dat weerhield hem er niet van overal te blijven preken. Hoewel hij 

al geruime tijd ziek was, ging hij tot op het laatst toe in veel ge-

meente, waaronder de onze, voor. We zijn als Protestantse Ge-

meente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil ds. den Hollander dank-

baar hiervoor. De uitvaart van ds. den Hollander was op dinsdag 

24 mei jl. in Oostkapelle. Dat hij mag rusten in vrede. 

 

Overlijden ds. Roel Wasterval. 
Op 24 mei jl. is ds. Roel Wasterval na een liefdevolle verzorging in 

Ter Schorre overleden. In ds. Roel Wasterval verliezen we een 

markant mens, een betrokken gastpredikant en trouw gemeente-

lid. Tijdens de uitvaartdienst op 31 mei jl. in onze kerk is het leven 

van Roel uitvoerig beschreven door zijn dochter Mirjam. Een pad 

met menselijke ups en downs, mooie maar soms ook pijnlijke her-

inneringen. Tegenslagen zijn Roel niet bespaard gebleven vooral 

ook in familiale kring, toch wist hij steeds moed te putten en zijn 

weg te vervolgen. Op zijn rouwbrief staat de tekst: ‘Heer, u kent 

mij, U doorgrondt mij, U doorziet van verre mijn gedachten (psalm 

139)’. Hieruit spreekt een diep ontzag voor God die alwetend blijkt 

te zijn en van een dankbare blijdschap, omdat hij zich nu bij Hem 

wel veilig mag voelen. Onderaan de rouwbrief staat de tekst: 

De levensboom. “Het beeld zo goed uit dat je een tijd leeft en dat 

er heel mooie dingen zijn. Hij groeit maar dan houdt het op en 

dan is het afgelopen”.  



Als protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil willen 

we onze dank uitspreken voor al datgene wat ds. Roel Wasterval 

voor onze gemeente heeft gedaan en betekend. 

Op de begraafplaats hebben we nog eenmaal Roel zijn zegenlied 

‘Hij bouwt een stad van vrede, voor het volk van zijn verbond’ met 

elkaar mogen zingen. Dat hij mag rusten in vrede. 

 

Bloemschikking Pinksteren  ‘Feest van de Hoop’ 
Omdat er na de Pinksterdienst veel vragen en positieve opmerkin-

gen kwamen over de liturgische bloemschikking, hier wat uitleg. 

Pinksteren stond dit jaar opnieuw in het teken van  

'Feest van Hoop'.  

We vieren dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegan-

kelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen 

en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van 

hoop. Daarom is Pinksteren een feest van hoop!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor 

de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte  

zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt 

te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met 

de Scabiosa bloem (paarseduifkruid).  



Extra collecten Juli en Augustus 
 

Zondag 3 juli   Collecte Kerk in Actie  Werelddiaconaat 

 

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld 

en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor.  

Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via  

deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.  

De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd  

huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen.  

Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.  

De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van 

de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen 

en ouders de armoede te doorbreken. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijsindia 

 

Zondag 14 augustus Collecte Kerk in Actie  Zending 

 

Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede.  

Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-

Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan 

en te werken aan een betere toekomst.  

In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de 

inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegen-

heid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, 

ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 

gerepareerd. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte 

 

 



Zondag 4 sept. Collecte Kerk in Actie  Werelddiaconaat 

 

Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een  

beperking 

 

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte 

volwassene, zijn extra kwetsbaar.  

Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te  

maken met extra (medische) kosten.  

Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en 

revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het  

vinden van werk.  

Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting 

en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardi-

ge plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar 

 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  Verjaardagen 
80 jaar 

4-7-2022  Mevr. M.E. van Rijn-van Os 

   Vassystraat 2  4551HV Sas van Gent 

 

10-8-2022  Dhr. D. Stam 

   Churchilllaan 252  4532MG Terneuzen 

 

23-8-2022  Mevr. J.S. Wolfert-van der Gouwe 

   Seydlitzweg 2  4542RS Hoek 

90 jaar 

30-8-2022  Dhr. W.P. de Groff 

   Canadalaan 38  4551AL Sas van Gent 



 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Privacyverklaring 

 

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.  

Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en 

werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan 

is vastgelegd in de Privacyverklaring die u bij de kerkenraad kunt 

opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar 

      ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl . 

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de 

Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:  

   redactieschakel@zeelandnet.nl 

mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl
mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl


 

Predikant:    vacant 

consulent:    ds. M. Wisse 



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is 

opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.  

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 

inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.  

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 

vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.  

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo 

mogelijk de meisjesnaam erbij.  

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen 

haakjes de woonplaats te vermelden. 

 

 

 

De adressen zijn: 
Zorgsaam Ziekenhuis  de Honte Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    Corneel Heymanlaan 10  9000   Gent (B)  

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent (B) 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Canadalaan 58   4551 AL  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Ter Walle    Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


